
SORRY IS EEN BEGIN 

Sorry Congo,  

Sorry Congolese bevolking, 

Sorry dat witte mannen zich het recht toe-eigenden om jullie eeuwenoude geschiedenis 

uit te wissen enkel en alleen omdat zij deze niet hadden vorm gegeven. Dat door middel van 

het witte superioriteitsgevoel en de barbaarse non-beschavingsmissie de oorspronkelijke 

cultuur en het sociale weefsel van Congo werd vernietigd en herleid tot niets, een blanco pagina 

in de geschiedenisboeken, een enorme leegte in het bestaan van Congo en van jullie, de 

Congolezen. 

Sorry dat de droom van één man, onze koning, de dromen van miljoenen Congolezen 

heeft vernietigd. Maar het is maar al te gemakkelijk om de schuld louter en alleen af te schuiven 

op deze ene man, terwijl noch de Belgische regering, noch de Belgische bevolking ooit afstand 

heeft genomen van de gruweldaden die Leopolds droom in een nachtmerrie deed ontaarden 

voor jullie, de Congolese bevolking. Evenmin zijn we ooit bereid geweest te erkennen dat de 

Belgische economische ontwikkeling gestoeld was op de uitbuiting van zijn gekoloniseerde 

bevolking.  

Liever dekken we dit toe met de welbekende “beschavingsmythe”, omdat het zo veel 

gemakkelijker is om weg te kijken dan onszelf te confronteren met al de gruweldaden begaan 

in naam van de beschaving. Omdat deze zogenaamde “beschavingsmissie” op geen enkele 

manier te vereenzelvigen valt met de normen en waarden die, zoals we claimen, eigen zijn aan 

ons superioriteitsgevoel, maar die in werkelijkheid lijnrecht tegenover onze barbaarsheid staan. 

We vinden het zo gemakkelijk om onze vooruitgang als louter wit voor te stellen, terwijl ze 

eigenlijk dieprood gekleurd is door al het bloed dat duizenden kilometers verderop werd 

vergoten, maar waar wij bewust voor kiezen onze ogen te sluiten. 



Sorry dat om het hart van Afrika te beroven van zijn rubber, ivoor en andere natuurlijke 

grondstoffen, de harten van jullie voorouders moesten stoppen met kloppen. Sorry dat onze 

regering, die mee verantwoordelijk is voor de moord op Patrice Lumumba, met deze daad de 

verpersoonlijking van de hoop die Congolezen koesterden op een onafhankelijk land, diep 

diezelfde grond heeft ingeboord. Sorry dat witte mannen niet enkel jullie land binnendrongen, 

maar ook jullie vrouwen. Hoe vervolgens, net zoals hun moederland beroofd werd van haar 

grondstoffen, deze moeders ontnomen werden van hun kinderen. Te wit voor Congo, te zwart 

voor België. 

Sorry dat witte mensen zich nog steeds het recht toe-eigenen om te bepalen wat jullie 

afstammelingen die in België wonen al dan niet als kwetsend mogen ervaren. Hun nog steeds 

uitsluiten door middel van koloniale stereotypes en door namen op hen te plakken. Dat er moord 

en brand wordt geschreeuwd als zij hierover durven klagen, of erger nog, een gelijkwaardige 

positie in de Belgische samenleving vragen. Sorry dat we verblind door ons wit privilege niet 

beseffen dat de dagelijkse discriminatie en racisme waar zij mee te maken krijgen rechtstreeks 

voortvloeien uit de patriarchale denkkaders uit het koloniale tijdperk.  

Sorry dat België tot op vandaag één van de grootste massamoordenaars uit de 

geschiedenis vereert met standbeelden en straatnamen terwijl er terzelfdertijd veel witte mensen 

de nazaten van diegenen die hij heeft uitgemoord het liefst van al uit ons straatbeeld en hun 

samenleving zouden zien verdwijnen. Sorry hoe jullie grondstoffen wel voordelig werden 

bevonden voor de opbouw van België, maar jullie mensen niet. 

Sorry dat het onze regering en ons koningshuis teveel moeite kost om één woord, vijf 

letters over hun lippen te laten rollen om zich zo te verontschuldigen voor het onvergeeflijke 

dat is gebeurd door en voor de kolonisatie. Liever hult het zich in stilte en wendt het de 

verantwoordelijkheid af op het verleden. Sorry, omdat als sorry een begin is voor het benoemen 



van datzelfde verleden, als sorry de eerste stap is om de misdaden die begaan zijn in ons 

koloniale verleden te erkennen en in de ogen te kijken, onze regering vandaag de dag, na bijna 

zestig jaar Congolese onafhankelijkheid, nog steeds niet bereid lijkt om die eerste stap te zetten.  

Sorry. 


